
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Voorwoord 

	

Lieve	Chirovrienden	en	-vriendinnen,	

	

De	start	van	ons	nieuwe	chirojaar	is	gelukkig	terug	begonnen!	Hehe…	EINDELIJK!	

	

De	leiding	is	er	weer	helemaal	klaar	voor	om	elke	zondag	leuke,	gekke,	energieke,	orginele,	speciale,	
…	spelletjes	voor	jullie	te	voorzien	en	er	weer	een	knettergek	chirojaar	van	te	maken!	Ben	je	
benieuwd	naar	je	leiding	voor	dit	komende	jaar?	Blader	dan	meteen	door	naar	de	achterste	pagina’s.	

	

In	dit	dingske	zal	je	terug	herinnerd	worden	aan	een	super	tof	kamp	want	wat	hebben	we	het	weer	
leuk	gehad	in	Mol!	Jullie	leiding	heeft	hun	best	gedaan	om	dit	nog	eens	beknopt	samen	te	vatten	
want	als	we	alle	leuke	dingen	zouden	benoemen,	zou	dit	boekje	eindeloos	lang	zijn!		

	

Wij	kijken	alvast	enorm	uit	naar	dit	chirojaar,	hopelijk	jullie	ook!		

	

Veel	lees	plezier	in	het	dingske-september.	

	

X	de	leiding	 	



Sloebers 

	

Het	kamp	van	de	sloebersmurfen	Na	een	geweldig	jaar,	stonden	8	
sloebersmurfen	klaar	voor	een	nieuw	avontuur.	Op	25	juli	kwamen	ze	
in	hun	mooiste	kleren	aan,	we	konden	aan	ons	kamp	beginnen!	De	
eerste	avond	smurfden	we	een	niet	verjaardagsfeest,	wat	een	goed	
feestje	was	dat!	Bovendien	smurfde	we	leuke	spelletjes,	zoals	een	
quiz	met	mellowcakes	als	afdrukknop!	We	smurfde	ook	
slaapzakspelletjes,	weten	jullie	nog	wie	er	in	welke	slaapzak	smurfen?	
Ook	smurfde	we	met	scheerschuim,	wat	een	pret!	En	we	smurfden	
mooie	fotokaders	als	aandenken.	

Weten	jullie	trektocht	nog?	Toen	ze	naar	het	zwembad	smurfde	voor	
onbeperkt	waterplezier!	Ook	hadden	ze	cristolds	een	leuk	spel	
gesmurft	en	het	smurfen	in	onze	nieuwe	families	op	familiedag	was	
ook	plezierig!	En	al	dat	snoep	dat	we	gesmurft	hebben	maar	shhht	
niet	tegen	jullie	ouders	zeggen	he!	Op	kampvuur	deden	we	onze	
enige	echte	smurfenact,	dat	hebben	we	goed	gesmurfd	he!		

Voor	dat	we	het	wisten	vloog	het	weer	voorbij	en	stonden	jullie	
mama	en	papasmurfen	weer	daar.	We	willen	onze	smurfjes	
bedanken	voor	dit	geweldige	jaar,	wij	vonden	het	zalig	om	jullie	
leiding	te	zijn!	Maar	we	zijn	er	van	overtuigd	dat	jullie	je	nieuwe	
leiding	super	tof	gaan	vinden!		

	

Kusjes	Marieke	en	Hayley 



  



Speelclub 

  



Kwiks 

	

Lieve	kwikkies,	

Het	nieuwe	chirojaar	is	alweer	van	start	gegaan,	maar	we	wouden	nog	even	zeggen	dat	we	

Kei	veel	leuke	momenten	met	jullie	mochten	beleven	afgelopen	chirojaar	en	

We	gaan	jullie	ontzettend	hard	missen,	maar	we	hebben		

intens	hard	genoten	van	dit	jaar	met	jullie	als		

Knotsgekke	leden	en	bovendien	waren	jullie	een		

Super	toffe	groep	om	nooit	meer	te	vergeten!	

Kusjes,	Yana	&	Ellen	xxx	

	

Natuurlijk	laten	we	jullie	niet	zonder	lege	handen	het	nieuwe	chirojaar	ingaan,	

scan	deze	QR-code	voor	de	aftermovie!	

	

	

	

	

 
	 	



Tippers 

Scan	de	QR-code	en	geniet	mee	

Allerliefste	tippers,	

Jammer	genoeg	zit	het	chirojaar	er	weer	op.	Dankjulliewel	voor	het	fantastische	jaar,	
hopelijk	hebben	

jullie	er	even	hard	van	genoten	als	wij.	Als	je	de	QR-code	scant,	vind	je	nog	een	kleine	
aftermovie	van	

het	geweldige	bivak.	

Dikke	kusjes	van	de	tipperleiding	

XXX	



Tiptiens 

	

	
Ook	de	tiptiens	hebben	een	knotsgek	bivak	achter	de	rug.	Aan	de	hand	van	wistjedatjes	kijken	we	er	
samen	met	jullie	graag	op	terug!		

	

Wist	je	dat…	

De	Tiptiens	de	Aspi’s	hadden	voorbij	gefiets	en	dacht	dat	ze	als	eerste	aankwamen	maar	de	
Aspi’s	toch	als	eerste	waren	aangekomen.	

	

Toen	we		aankwamen	direct	zijn	begonnen	met	onze	tenten	op	te	zetten	in	plaats	van	op	ons	
lui	gat	te	gaan	zitten.	

	

Dat	sommige	Tiptiens	toch	met	een	bang	hartje	het	bos	in	gingen	bij	zweedse	en	dat	ze	het	
acheraf	toch	vonden	meevallen.		

	

De	leiding	hun	wijsgemaakt	hadden	dat	ze	op	dropping	gingen	maar	uiteindelijk	levend	
weerwolven	speelden.	

	

De	Tiptiens	hun	leiding	hebben	terug	gepakt	door	hun	slaapzakken	savonds	vast	te	
ducktapen		

	

We	op	dag	4	op	tweedaagse	vertrokken	en	direct	al	gingen	paintballen.	

	

We	op	de	trein	richting	de	Panne	kennis	gemaakt	hebben	met	een	man	die	elke	dag	naar	
plopsaland	de	panne	gaat	voor	één	actrice	de	‘ride	to	happiness.’	

	

We	ondanks	alle	regen	toch	in	oostende	de	zon	hebben	gezien	en	in	onze	topjes	op	een	
terrasje	hebben	kunnen	zitten.	

	

De	Tiptiens	zich	hebben	geamuseerd	en	goed	gelachen	bij	aquapark.		

	



We	op	de	terugweg	onze	trein	hebben	gemist	omdat	we	op	de	verkeerde	bushalte	waren	
afgestapt.		

	

Nina	haar	slaapzak	is	kwijt	geraakt	tijdens	2	daagse	en	dit	pas	door	had	toen	we	op	de	
kampplaats	waren.		

	

De	Tiptiens	een	super	leuk	spel	maakten	voor	de	kwiks.	

	

De	Tiptiens	als	Iconische	duo’s	verkleed	waren	als	Elien	en	Bram.	

	

Wij	met	ons	allen	zijn	gaan	uiteten	en	dat	de	helft	dacht	dat	ze	toast	mozzeralla	hadden	
besteld	maar	uiteindelijk	gewoon	een	plakje	mozzerella	en	tomaat	kregen.		

	

De	Tiptiens	niet	zo	een	fan	zijn	van	een	fotoshoot/		

	

De	Tiptiens	bij	paracomando	een	heftig	voedselgevecht	hielden.	

De	Tiptiens	elke	dag	verrast	werden	met	een	leuk	cadeautje.	

	

De	Tiptiens	Elien	hadden	wijgemaakt	dat	ze	‘kinderwens’	van	goldband	niet	kenden	en	dit	
opeens	begonnen	dit	zingen	op	kampvuur.		

	

Lauryne	en	Elien	dit	een	super	leuk	jaar	vonden	waarbij	het	bivak	echt	de	kers	op	de	taart	
was.	

	

Wij	jullie	nu	stiekem	al	missen!!!	

	

	

	

	

	

	

	

	



Aspi’s 

	

Lieve	aspi’s		

	

Wat	een	geweldig	jaar	hebben	we	er	samen	op	zitten!	Met	als	afsluiter	een	fantastisch	bivak.		

Startende	met	een	(pijnlijke)	fietstocht	naar	Mol,	vele	spelletjes,	met	borden	smijten,	een	2	daagse	
naar	Walibi	en	slapen	bij	enge	Micky.	Maar	geen	avontuur	was	te	groot	voor	jullie,	want	bijna	ieder	
van	jullie	waagde	zich	aan	de	bungeejump.	Maar	niet	te	vergeten	hadden	jullie	een	onverwachts	
feestje	samen	met	de	leiding	en	gingen	jullie	met	een	andere	haarkleur	terug	naar	huis.	Het	was	een	
heel	zot	bivak	om	nooit	meer	te	vergeten.	Jullie	zijn	stuk	voor	stuk	toppertjes.		

	

Wij	hebben	er	enorm	van	genoten	en	om	samen	nog	even	na	te	genieten	van	het	geweldige	kamp	
dat	jullie	ons	bezorgt	hebben,	kunnen	jullie	hieronder	de	foto’s	van	de	wegwerp	camera	vinden!		

	

Dikke	dikke	dikke	kussen	

Im	en	Marl	xxxxxxxxxxxx	

	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Spelletjestijd! 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Mopjes! 

 
 
• Ken je de mop van de mummie? Ingewikkeld hé! 
 
 
 
• Waarom moeten kabouters lachen als ze voetballen? Omdat het 
gras onder hun oksels kietelt! 
 
 
 
• Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij naar bed gaat, 
vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?” Opa antwoordt dat hij 
niet van karton is. “Oma, ben jij dan van karton?” “Nee Jantje, waarom 
vraag je dat?” “Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen ging slapen 
vanavond …” 
 
 
 
• Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf?  - De tandarts zegt 
“mondje open!” en de juf zegt “mondje dicht!” 
 
 
 
• Waarom mag een boom niet voetballen? - Omdat hij geschorst is! 
 
 
 
• Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik heb een scheetje 
gelaten!” Antwoordt de andere: “Kriekhet!” 
 
 

  



Nieuws 

	

- wist	je	dat	onze	oudleidingsactiviteit	een	groot	succes	was?	

- wist	je	dat	het	jaarthema	“Daar	zit	muziek	in!”	is?	

- wist	je	dat	de	leiding	geweldige	babysitters	zijn?	Als	je	ons	graag	wil	vragen	om	te	

babysitten	mag	je	altijd	contact	opnemen	met	iemand	van	de	leiding!	

- wist	je	dat	je	je	oude	chirokleren	op	de	chiro	kan	afgeven?	Zo	zorgt	Kiewikazi	ervoor	

dat	deze	kunnen	doorgegeven	worden	aan	nieuwe	leden	die	deze	nodig	hebben!	

- wist	je	dat	wij	Trooper	hebben?	Kijk	op	chiromeisjeskiewit.be	om	de	link	hiernaar	te	

vinden!	

- wist	je	dat	de	leiding	SUPER	veel	zin	heeft	in	het	nieuwe	chirojaar?	!"#$%&'		

- wist	je	dat	onze	chiro	al	bijna	70	jaar	bestaat!!		 	



Leiding 

Sloebers 

Bonnie Vrancken 0483 02 33 75 bonnie@chiromeisjeskiewit.be 
Gaelle Van Humbeeck 0475 21 20 56  Gaelle@chiromeisjeskiewit.be 
Imke Bijnens 0470 58 83 17 imke@chiromeisjeskiewit.be 
Mara Seurs 0477 36 55 06 mara@chiromeisjeskiewit.be 

 

Speelclubs 

Gitte Schepers  0474 02 12 28 Gitte@chiromeisjeskiewit.be 
Juline D’Espalier  0470 58 22 34 juline@chiromeisjeskiewit.be 
Marie Meers 0472 81 14 94 marie@chiromeisjeskiewit.be 

 

Kwiks 

Janne Ardui  0470 26 71 86 janne_ardui@chiromeisjeskiewit.be 
Michelle Valvekes  0468 35 65 30 michelle@chiromeisjeskiewit.be  
Yana Krotosik 0493 45 38 85 yana@chiromeisjeskiewit.be 

 

Tippers 

Anke Tytgat 0472 37 17 83 anke@chiromeisjeskiewit.be 
Evaluna Jamers 0468 31 77 65 evaluna@chiromeisjeskiewit.be 
Lauryne Van Humbeeck 0474 51 53 66 lauryne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Tiptiens  

Britt Luckx 0477 25 06 47 britt@chiromeisjeskiewit.be 
Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Aspi’s 

Hayley Goessens 0499 73 83 24 hayley@chiromeisjeskiewit.be 
Tine Hannes 0472 12 75 41 tine@chiromeisjeskiewit.be 

 

 

 

 

 

 



Sloebers 

Mara	

Hallootjes!	

Ik	ben	Mara,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Seursie.	
Ik	ben	17	lentes	jong.	
Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	
Biomedische	wetenschappen	te	studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	
regelmatig	Chiro	zien	doen.	
Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	12	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	
0	jaar	leiding!	
Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	je	nieuwe	vrienden	maakt.	
Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti.	
Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	‘de	wereld	is	een	toverbal’.	
En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	‘pot	pot	karamel	rond	de	kerk’	op	het	
programma	staat.	
Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	actieve	spelletjes.	
Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	speelgoedfabriek	want	het	
verkleden	was	heel	leuk.	
Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Thailand	bezoeken,	want	ik	vind	de	natuur	in	Thailand	
heel	mooi.	
Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	vriendschap	heel	belangrijk	is.	
Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	
voor	de	hamburgerstand	tijdens	Pukkelpop.	
Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0477365506.	
En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	
zoek	te	gaan	naar	deze	persoon:		

Als	laatste	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	heel	hard	uitkijk	naar	mijn	eerste	jaar	als	
leiding!	
Veel	liefs!	 



Gaelle	
Hallootjes! 
Ik	ben	Gaëlle,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	gajelle.	
Ik	ben	18	lentes	jong.	
Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺	)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	sociale	
wetenschappen	te	studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	volleybal	
zien	doen.	
Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	10	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	
0	jaar	leiding!	
Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	je	vrienden	voor	het	leven	maakt!	
Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti.	
Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	leven	op	het	ritme.	
En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	pot	pot	karamel	rond	de	kerk	op	het	
programma	staat.	
Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	een	zak	chips	en	een	cola	zero.	
Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	superhelden	want	dit	was	mijn	
eerste	kamp	als	lid.	
Graag	wil	ik	nog	heel	graag	de	malediven	bezoeken,	want	het	strand	is	daar	prachtig	
wit	en	de	zee	helder	blauw!	
Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	mij	geen	moment	kan	vervelen.	
Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	
voor	het	noteren	van	de	belangrijkste	puntjes	op	de	vergadering.	
Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0475	2120	56	
En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	
zoek	te	gaan	naar	deze	persoon:	

	
Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	super	veel	zin	heb	in	mijn	eerste	jaar	als	
leiding!	
	
Veel	liefs	
	



Bonnie	
Hallootjes!	

Ik	ben	Bonnie,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Bonke.	

Ik	ben	19	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺	)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	nog	geen	idee	te	
studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	zien	werken,	shoppen,	met	vriendinnen	
afspreken	en	chiro	natuurlijk.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	14	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	2	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	iedere	zondag	anders	is	en	vol	met	verrassingen	zit.	

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	hamburgers	met	friet!!	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	aan	den	oever	van	de	Dijle.	

En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	honkballen	op	het	programma	staat.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	het	lekkere	vier-uurtje.	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	snoep	want	ik	vond	dat	ik	toen	de	leukste	en	
origineelste	outfit	aan	had.	

Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Thailand	bezoeken,	want	het	heeft	zulke	mooie	stranden.	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	heel	hard	hou	van	middagdutjes.	

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	het	
dingske,	spagdag	en	de	zomerbar.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0483	02	33	75	

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	er	alles	aan	ga	doen	om	er	een	knetter	leuk	chiro	jaar	
van	te	maken!!	

Veel	liefs!	

 



Imke 

Hallootjes! 

Ik ben Imke, maar ze noemen mij ook graag wel eens Im. 

Ik ben 21 lentes jong. 

Ik zit vaak (of dat probeer ik toch ☺ ) met mijn neus tussen de boeken om 
handelswetenschappen te 

studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien werken bij de bakker. 

Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik a 16 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 4 jaar leiding! 

Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de leden elke zondag een leuke dag te bezorgen. 

Mijn lievelingseten op bivak is stoofvlees met kroketten 

Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje het bivaklied En ik speel nog altijd heel 

graag mee als bosspel  op het programma staat. 

Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn leukste leden en mijn geweldige 
medeleiding 

Mijn favoriete kampthema van de afgelopen jaren is sprookjes want toen mocht ik roodkapje zijn 

Graag wil ik nog heel graag Tanzania bezoeken, want  ik wil heel graag op safari 

Dankzij de chiro heb ik geleerd dat iedereen zijn leuke zelf kan en mag zijn. 

Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 

als hoofdleidster: financieel verantwoordelijke 

Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer  04 70/ 58 83 17 

En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op 

zoek te gaan naar deze persoon: 

 

Als laatst wil ik nog graag vertellen dat  ik heel hard uit kijk naar het nieuwe jaar 

Veel liefs! 



Speelclubs 

 

Gitte	

Hallootjes!	

Ik	ben	Gitte	,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Schepers.	

Ik	ben	17	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	biomedische	te	studeren,	
maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	tennis	zien	doen.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	12	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	0	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	de	leidingsgroep.	

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	frietjes.	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	bivaklied.	En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	
als	pot	pot	karamel	op	het	programma	staat.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	plezier	met	de	leden.	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	snoepfabriek	want	als	kind	was	ik	dol	op	
snoep.	

Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Thailand	bezoeken,	want	het	lijkt	me	een	prachtig	land.	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	graag	mensen	om	me	heen	heb.		

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	shot	you	
down.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0474021228	

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	uit	kijk	naar	mijn	eerste	jaar	als	leidster!	

Veel	liefs!	



	

Marie	

Hallootjes!	

Ik	ben	Marie,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Mary.	

Ik	ben	22	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺ )	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	handelsingenieur	te	
studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	CHIRO	zien	doen.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	17	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	4	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	om	de	leden	elke	zondag	met	een	tevreden	gezichtje	naar	
huis	te	zien	gaan	en	feestjes	doen	met	de	leidingsploeg!	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	‘de	wereld	is	een	toverbal’.	En	ik	speel	nog	altijd	
heel	graag	mee	als	honkbal	op	het	programma	staat.	

Ik	heb	als	tiptien	de	mooiste	chiro	herinneringen.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	de	dikke	knuffel	van	de	leden	voor	de	chirozondag	
weer	begint.	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	iedereen	je	vriendin	kan	worden.	

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	de	
brandveiligheid.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0472	81	14	94.	

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	

	

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	er	alles	aan	ga	doen	om	er	een	geweldig	chirojaar	van	te	
maken!!!	

		

Veel	liefs!	

 



 

Juline	

Hallootjes!	

Ik	ben	juline,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	pini.	

Ik	ben	17	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	psychologie	te	studeren,	
maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	Chiro	:)	zien	doen.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	12	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	0	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	ik	zelf	spelletjes	kan	maken.	

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	frietjes.	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	ik	blijf	ik	Chiro	geloven.	

En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	honkbal/	tussen	2	vuren	op	het	programma	staat.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	een	sportief	spelletje.	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	harriet	snotter	want	de	film	Harry	Potter	is	mijn	
lievelingsfilm.	

Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Vietnam	bezoeken,	want	dit	lijkt	me	een	heel	leuk/	mooi	land.	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	je	helemaal	je	zelf	kan	zijn.	

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	het	
organiseren	van	de	oudleidingsactiviteit.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0470582234	

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:		

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	heeellll	veel	zin	heb	in	het	jaar!!	

Veel	liefs!	



Kwiks 

 

Michelle	

Hallootjes!	
Ik	ben	Michelle	,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Chellie.	
Ik	ben	18	lentes	jong.	
Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	biomedische	te	studeren,	
maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	feestjes	zien	doen.	
Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	12	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	0	jaar	leiding!	
Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	de	hechte	groep.	
Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti. 
Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	Jeff	zat	in	de	keuken.	En	ik	speel	nog	altijd	heel	
graag	mee	als	honkbal	op	het	programma	staat.	
Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	mijn	vriendinnen.		
Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	iconische	duo’s	want	dat	vond	ik	het	leukste	
kamp.	
Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Brazilië	bezoeken,	want	daar	is	iedereen	lekker	bruin	door	de	zon.		
Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	zeker	niet	moet	stoppen.	
Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	de	
evenementen.		
Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0468356530	
En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:		

	

	
Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	niet	kan	wachten	om	een	leidster	te	zijn.	 

	
Veel	liefs!	
 
	

	



Janne	Ardui		

Hallootjes!		

Ik	ben	Janne,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Janine.		

Ik	ben	18	lentes	jong.		

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	Biomedische	
Wetenschappen	te	studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	een	uitstapje	zien	doen.		

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	11	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	0	jaar	leiding!		

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	je	samen	met	je	leden	en	met	de	leiding	een	leuke	
zondagnamiddag	hebt.		

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti.		

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	Leven	op	het	ritme!	En	ik	speel	nog	altijd	heel	
graag	mee	als	ruwe	spelen	op	het	programma	staat.		

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	vuil	te	worden.	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	het	Schlager	festival	want	we	hebben	toen	veel	
Schlager	muziek	gezongen.			

Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Marrakesh	bezoeken,	want	ik	wil	daar	echt	eens	naartoe.				

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	moeite	heb	met	op	tijd	te	komen...		

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	het	zoeken	
van	een	bivakplaats.			

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0470267186		

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	

	
Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	er	heel	hard	naar	uit	kijk!!	Veel	liefs!		



Yana	

Hallootjes!	
Ik	ben	Yana,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Kroto.	
Ik	ben	18	lentes	jong. 
Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺ )	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	orthopedagogie	te	
studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	fitness	zien	doen.	
Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	13	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	2	jaar	leiding!	
Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	ik	elke	zondag	een	creatief	programma	mag	bedenken	
voor	de	leden.	
Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti.	
Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	Ballen	en	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	
honkbal	op	het	programma	staat.	
Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	chips	tijdens	4-uurtje.	
Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	superhelden	want	de	personages	waren	
hilarisch.	
Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Thailand	bezoeken,	dit	lijkt	me	een	heel	mooi	land.	Dankzij	de	chiro	heb	
ik	geleerd	dat	zonnecrème	toch	wel	essentieel	is.	
Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	het	vuilnis.	
Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0493	45	38	85.	
En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	
	

	

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	alweer	kampkriebels	heb	en	er	enorm	naar	uitkijk!	
	
Veel	liefs!	
 

 

 

 

 

 



Tippers 

Evaluna	

Hallootjes!	
Ik	ben	Evaluna,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Luni.		
Ik	ben	18	lentes	jong.	
Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	handelswetenschappen	te	
studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	harp	zien	spelen.	
Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	13	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	1	jaar	leiding!	
Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	Chiro	niet	enkel	op	zondag	is.		
Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti.	
Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	de	wereld	is	een	toverbal.	
En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	pot	pot	karamel	rond	de	kerk	op	het	programma	staat.	
Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	super	veel	lachen.	
Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	schlager	want	dit	was	het	kamp	dat	ik	nooit	
meer	zal	vergeten	aangezien	dit	ons	buitenlands	kamp	was.	
Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Azië	bezoeken,	want	in	dit	continent	ben	ik	nog	nooit	geweest.	
Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	mijn	slaap	nodig	heb	;)	
Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	shot	you	
down.	
Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	+32468317765	
En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	

	
	
	

	
Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	niet	kan	wachten	op	het	nieuwe	Chiro	jaar	met	mijn	
nieuwe	leden!		
	
Veel	liefs!	
	



Lauryne	

Hallootjes!	
Ik	ben	Lauryne,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Lau.	
Ik	ben	20	lentes	jong.	
Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	Apotheek	assistent	te	
studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	Chiro	zien	doen.	
Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	10	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	3	jaar	leiding!	
Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	het	een	2de	familie	geworden	is.	
Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	ALLES.	
Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	‘leven	op	het	ritme’.	
En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	‘honkbal’	op	het	programma	staat.	
Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	een	lekker	4-uurtje.	
Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	sprookjesbos	want	ik	toen	de	performance	van	
mijn	leven	heb	gegeven	bij	het	kampvuur.	
Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Australië	bezoeken,	want	ik	vind	dat	een	heel	mooi	land.	
Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	familie	niet	altijd	bloedverwanten	moeten	zijn.	
Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	de	inkopen	
van	de	chiro.	
Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0474515366.	
En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:		
	

	
	
	
	
	
Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	super	veel	zin	heb	in	dit	jaar!	
 
Veel	liefs!	 
 

 



Hallootjes! 

Ik ben Anke, maar ze noemen mij ook graag wel eens Ankie. 

Ik ben 18 lentes jong. 

Ik zit vaak (of dat probeer ik toch ☺ ) met mijn neus tussen de boeken om agogische 

wetenschappen te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig atletiek of vintage 

winkelen zien doen. 

Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar 

leiding! 

Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat je een glimlach op de gezichtjes van de leden 

kunt toveren met leuke spelletjes. Mijn lievelingseten op bivak is frietjes. 

Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘de wereld is een toverbal’. En ik speel 

nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 

Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder paprika chips en cola. 

Mijn favoriete kampthema van de afgelopen jaren is ‘het klooster’ want daar was een leuk 

toneeltje bij. 

Graag wil ik nog de hele wereld rondreizen, want ik wil verschillende culturen leren kennen. 

Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik niet goed op tijd kan zijn ;) 

Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 

spagdag. 

Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0472371783 

En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op zoek te 

gaan naar deze persoon: 

 

 

Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik fake rood ben ;) 

 



Tiptiens 

Britt	

Hallootjes!	

Ik	ben	Britt,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Britney	of	Britterbal.	

Ik	ben	20	(bijna	21)	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	de	master	
ergotherapeutische	wetenschappen	te	studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	op	de	
chiro	zien,	turnles	zien	geven	of	zelf	zien	turnen.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	12	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	4	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	da	ik	elke	zondag	mijn	leden	terug	kan	zien	en	met	hen	er	
weer	een	knotsgekke	namiddag	van	kan	maken	+	de	onvergetelijke	herinneringen	die	we	maken	
met	de	leidingsploeg.	

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghettiiiiiii.	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	‘Het	bivaklied’	En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	
mee	als	volksdansen	op	het	programma	staat.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	het	fluitsignaal	om	14u.	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	Après-ski	want	dit	was	het	thema	van	ons	
buitenlands	bivak	naar	Kroatië.	

Graag	wil	ik	nog	Noorwegen	bezoeken,	want	de	natuur	lijkt	me	daar	prachtig	om	te	ontdekken.	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	ik	van	elke	dag	een	feestje	moet	maken	en	dat	een	deel	van	de	
chiro	zijn	niet	voor	even	is	maar	voor	het	leven!	

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	onze	
Spagdag.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0477/25	06	47.	

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	

	

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	er	heeeeeel	veel	zin	in	heb!!Veel	liefs!	Xxx	Britt	



Janne 

Hallootjes! 

Ik ben Janne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Jane. 

Ik ben 23 lentes jong. 

Ik zit vaak (of dat probeer ik toch ☺ ) met mijn neus tussen de boeken om verpleegkunde te 

studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig (hobby’s) zien doen. 

Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 

6 jaar leiding! 

Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat we elke zondag er een geweldig leuke dag van kunnen 
maken. 

Mijn lievelingseten op bivak is stoofvlees met kroketten. 

Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje het ballenlied En ik speel nog altijd heel 

graag mee als verstoppertje in het donker op het programma staat. 

Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder gezellig samen met de leden bijbabbelen.  

Mijn favoriete kampthema van de afgelopen jaren is sprookjes want ik vond het een heel mooi 
kamp en toneel 

Graag wil ik nog heel graag Sri Lanka bezoeken, want dit lijkt me een heel leuke plek  

Dankzij de chiro heb ik geleerd dat alles leuker is als je het samen met je vriendinnen kan doen. 

Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 

voor verhuur 

Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0472789341 

En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op 

zoek te gaan naar deze persoon:  

 

Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik er mega veel zin in  heb!!Veel liefs! 



Aspi’s  

Hayley	

Hallootjes!	

Ik	ben	Hayley,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Hayleykopter.	

Ik	ben	21	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	agogische	wetenschappen	
te	studeren,	maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	een	terrasje	zien	doen.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	16	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	4	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	je	elke	zondag	omringd	wordt	door	geweldige	mensen,	
schatten	van	medeleiding	en	fantastische	leden!	

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	spaghetti	met	de	handjes.	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	het	bivaklied.	

En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	mee	als	honkbal	op	het	programma	staat.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	mijn	chipje	(en	de	leuke	leden	natuurlijk	;))	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	zijn	ze	allemaal	omdat	het	echt	onmogelijk	is	om	
tussen	te	kiezen.	

Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Noorwegen	bezoeken	voor	de	prachtige	natuur	te	kunnen	bewonderen!	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	dat	het	een	plaats	is	waar	je	helemaal	jezelf	kan	zijn!	

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	
hamburgerstandteam.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0499738324En	moest	je	mij	op	een	
chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	deze	persoon:		

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	er	heel	veel	zin	in	heb!	We	maken	er	een	top	jaar	van!Veel	
liefs!	



Tine	

Hallootjes!	

Ik	ben	Tine,	maar	ze	noemen	mij	ook	graag	wel	eens	Tin/Tinie.	

Ik	ben	22	lentes	jong.	

Ik	zit	vaak	(of	dat	probeer	ik	toch	☺)	met	mijn	neus	tussen	de	boeken	om	Orthopedie	te	studeren,	
maar	in	mijn	vrije	tijd	kan	je	mij	regelmatig	chiro	zien	doen.	

Ik	ben	super	blij	dat	ik	kan	vertellen	dat	ik	al	17	jaar	bij	de	chiro	zit.	Daarvan	ben	ik	al	5	jaar	leiding!	

Het	allerleukste	aan	leiding	zijn	vind	ik	dat	leiding	zijn	zoveel	meer	is	dan	enkel	de	chirozondagen!	

Mijn	lievelingseten	op	bivak	is	frietjes	na	trektocht.	

Mij	hoor	je	het	hardst	meebrullen	op	het	chiroliedje	‘Het	bivaklied’	En	ik	speel	nog	altijd	heel	graag	
mee	als	honkbal	op	het	programma	staat.	

Een	chirozondag	is	voor	mij	niet	compleet	zonder	een	lekker	chipsje	tijdens	het	vieruurtje,	de	liefste	
leden	en	een	fantastische	leidingsploeg.	

Mijn	favoriete	kampthema	van	de	afgelopen	jaren	is	Barbie	want	dit	was	mijn	allereerste	bivak	als	
lid.	

Graag	wil	ik	nog	heel	graag	Kroatië	bezoeken,	want	hier	heb	ik	op	buitenlands	bivak	zoveel	mooie	
herinneringen	gemaakt	dat	ik	deze	graag	nog	eens	terug	zou	willen	herbeleven.	

Dankzij	de	chiro	heb	ik	geleerd	van	elk	moment	het	beste	moment	te	maken.	

Behalve	wekelijks	klaarstaan	voor	al	die	vrolijke	snoetjes	zet	ik	mij	op	de	chiro	ook	in	voor	Shot	you	
down.	

Indien	je	mij	eens	nodig	hebt,	kan	je	mij	bereiken	op	het	nummer	0472	12	75	41	

En	moest	je	mij	op	een	chirozondag	eens	nodig	hebben,	kan	je	me	vinden	door	op	zoek	te	gaan	naar	
deze	persoon:	

	

Als	laatst	wil	ik	nog	graag	vertellen	dat	ik	weer	super	veel	zin	heb	in	een	nieuw	chirojaar	vol	
onvergetelijk	momenten!Veel	liefs!	



Facebook, website en e-mailadres 

	

FACEBOOK: www.facebook.com/chirom.kiewit 
Geef bij de zoekfunctie in: “Chiro-m Kiewit”.  
Geef onze pagina een like, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes! 

 

 
VERNIEUWDE WEBSITE: www.chiromeisjeskiewit.be  

op deze website vindt u data, info en alle gegevens van de leiding! 

 

	

E-MAILADRES: info@chiromeisjeskiewit.be  

Bij vragen/problemen! Lees de e-mails die wij versturen steeds aandachtig. Indien u 
nog geen e-mails ontvangt, gelieve uw e-mailadres door te geven  

aan de leiding! 

 
	

Hoofdleiding 
 

Anke Tytgat (0472 37 17 83) en Imke Bijnens (0470 58 83 17) Bij vragen of problemen 
kunnen jullie steeds bij hen terecht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data! 

- 30 September: Kiewit trail 

- 1 Oktober : Vriendjesdag 

- 20 Oktober: Dag van de jeugdbeweging!!  

- 22 Oktober: gemengde chiro 

- 4 November: Spagdag 

- 26 November: Christus Koning 

- 3 December: Soep op de stoep 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Paperclip, Zonhoven. 


